
Het was de HEER die hen bevrijdde, 
met schatten uit Egypte leidde. 
Egypte zag het volk graag gaan 
na wat God hun had aangedaan. 
De HEER trok mee en hield de wacht: 
een wolk bij dag, een vuur bij nacht. 

Gebed van de Dag vrijdag 29 januari 2021    
Kerk open 8.30 – 9.00 uur 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:   Bless the Lord, my soul, and bless His holy Name. Bless the Lord, my soul, Who leads me into life. 
(Psalm 103:1). https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E  
 
Psalm 105:12 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schriftlezing Exodus 13:1-16 

(Exodus / Shemot Exodus 10:1-13:16 is het gedeelte /Parasja dat  
afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Bo ‘Ga!) 

 
STILTE  
 
Luisterlied BACH - BWV 200: Aria: Bekennen will ich seinen Namen 
https://www.youtube.com/watch?v=wTYBsOvRnDk&feature=emb_logo  
 
 Gebed  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

kaars doven 

 

Zegen ons, Algoede 
neem ons in Uw hoede, 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

Lukas 2:22, 23  

En toen de dagen van haar reiniging volgens 

de wet van Mozes vervuld waren, brachten 

zij Jezus naar Jeruzalem om Hem de Heere 

voor te stellen – zoals geschreven staat in 

de wet van de Heere: al wat mannelijk is 

dat de moederschoot opent, zal heilig voor 

de Heere genoemd worden – 

Bach cantate en vertaling: 
 
Bekennen will ich seinen Namen,  
er ist der Herr, er ist der Christ,  
in welchem aller Völker Samen  
gesegnet und erlöset ist.  
Kein Tod raubt mir die Zuversicht,  
der Herr ist meines Lebens Licht.  
 
Belijden wil ik zijn naam, 
hij is de Heer, hij is de Christus, 
in wie het zaad van alle volken 
gezegend en verlost is.  
Geen dood berooft mij van dit vertrouwen,  
de Heer is het licht van mijn leven. 

https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E
https://www.youtube.com/watch?v=wTYBsOvRnDk&feature=emb_logo

